
IN MEMORIAM BEN BOSMA 
 

 
 

Op 27 juni j.l. op stierf Ben Bosma op 93 jarige leeftijd na een gestage 
achteruitgang van zijn gezondheid.  
 
Ben werd geboren op 2 maart 1930 in Wymbritseradeel, als jongste van een gezin 
van 4. Hij volgde de Mulo in Bolsward en vanaf zijn 16e de Kweekschool in 
Hilversum. Daarna werd hij onderwijzer op de basisschool in St. Nicolaasga. 
In zijn diensttijd werd hij in 1950 o.a. gelegerd in Middelburg waar hij Tineke 
Rouing ontmoet in 1951.  
In 1955 vertrok hij naar Lonneker om aan de ULO aan de slag te gaan als docent in 
o.a. wiskunde, handelskennis en geschiedenis. Eind december 1956 trouwden Ben 
en Tineke in Enschede, waarna ze in Lonneker aan de Bergweg gingen wonen. 
Later verhuisden ze naar verschillende woningen in de Dorpsstraat. Daar werden 
hun kinderen Marian, Jacques en Anita geboren.  
Ben was een geliefde docent. Oud-leerlingen spreken met waardering over hem. 
Hij had de pedagogische kwaliteit zonder straffen orde en rust te bewaren en zijn 
leerlingen te boeien.  
Begin jaren 70 werd Ben directer van de Pius X Mavo aan de Voortsweg, dat later 
fuseerde met het Jacobus en het Ariens. Hij maakt in het onderwijs alle 
ontwikkelingen mee van de jaren zestig, zeventig en tachtig. Daar had hij ook 
duidelijk ideeën over, hij wist waar hij voor stond. Maar hij ging daar prudent mee 



om, drukte zijn zin niet door, maar overtuigde. Ben was een man met gezag. Een 
autoriteit zonder afstand te scheppen.  
 
Daarbij was Ben ook actief op andere plekken in de samenleving. Zo was hij in 
1960 betrokken bij de oprichting van de Dorpsraad in Lonneker. Hij was er ook de 
eerste voorzitter van. Op grond daarvan werd hij gevraagd voor de gemeenteraad. 
Hij zat er dertien jaar in, eerst voor de KVP en later het CDA. Ook was hij vele jaren 
bestuurslid van ziekenhuis St. Joseph / Stadsmaten. 
En in een heel andere sfeer was Ben actief in het bevorderen van de ruitersport in 
Lonneker. Hij heeft zich er jarenlang voor ingezet. 
 
Ben werd in 1987 al lid van onze Probusclub. Betrekkelijk jong nog. Al in 1988 zat 
hij in de kascommissie. In 1991 wordt hij voorzitter van de club. Later in de jaren 
90 zit hij weer in de kascommissie. In de huidige eeuw heeft Ben geen bestuurlijke 
functies meer vervuld voor onze club.  
Binnen de club wordt Ben omschreven als iemand die zich niet op de voorgrond 
drong, maar wel sterk betrokken was. Een heel plezierig iemand, waar je goed mee 
kon praten. Je kon altijd op hem rekenen.  
 
De laatste jaren kwam hij minder vaak. Hij at dan ook niet meer mee. Kort na 
corona kwam Ben op me af, stelde zich nogmaals aan me voor – heel correct – en 
meldde me dat hij voorlopig niet meer zou komen omdat het een te grote 
belasting voor hem werd. Dat voorlopig is nu na 36 jaar definitief geworden.  
 
We gedenken in Ben een betrokken man, een plezierig en waardig Probuslid, een 
meneer.  
 
11 juli 2023  Jeroen Jansen 


